
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 9 juni 2024 

   

  Voorganger: Drs. R. Stoel 

  Organist: mevr. Willy Misker 

  

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Votum 

 

Lied 315; 1,2,3. 

 

Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

 



Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

Begroeting: Psalm 18 : 1 - 8. 

 

Lied 215 : 1,2 

 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

Gebed lied 215 3,,4,5,7. 

 

Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 

Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 



 

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

Lezing 1 Exodus 20: 1 - 17. 

 

Lied 317 

 

Grote God, Gij hebt het zwijgen 

met uw eigen, 

met uw lieve stem verstoord. 

Maak de weg tot U begaanbaar, 

wees verstaanbaar; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 

maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 

opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. 

Breng ons naar de heil´ge stede 

van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Lezing 2 Matheus 22: 34 - 40. 

 

Lied 838: 1,2,3,4. 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 



Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Gebed...stiltegebed ...Onze Vader.... 

 

 



Gaven: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 416 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte:  Onderhoud gebouwen 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 
 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, is weer opgenomen in het 

Scheperziekenhuis. 

 

In een oud boekje met bijbelliederen van Hanna Lam en Wim ter Burg 

vond ik de volgende tekst: 

 

God geeft aan ons zijn liefde mee / het is een baken in de zee, 

een schuilhut tegen felle kou / een onderdak voor mij en jou 

 

Zijn vrede spant zich als een boog, / als een vertroosting van omhoog 

over de mensenkinderen heen. / Zo laat de Heer ons niet alleen. 

 

Zo wensen we elkaar het goede toe in het leven. Maar vooral in dagen die 

zwaar wegen door onzekerheid, ziekte of moeite. Zo staan we om elkaar 

heen en weten we ons gedragen door mensen die God op onze weg brengt.  

 

Géén open inloop  

Vanwege mijn vakantie is er de komende drie weken géén open inloop. Op 

dinsdag 2 juli bent u weer van harte welkom in de consistorie! 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Deze maand heb ik vakantie van 7 – 30 juni. We gaan met de tent naar 

Oostenrijk en nemen de wandelschoenen mee! Wanneer u pastorale zorg 

nodig heeft of op een andere manier iemand van de kerk nodig hebt, kunt u 

contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba, mw. Hilly Lanjouw, 

tel. 0591-552560 of 06.2907.7167 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Wemmenhove. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. H. Visser, Trumanstraat. 

 

Gemeentezondag. 

De gemeentezondag van 7 juli wordt verplaatst naar zondag 21 juli. 

Op 7 juli neemt ds. Elly Wisselink wegens emeritaat afscheid van de 

Protestantse Gemeente Dedemsvaart.  

Er zijn gemeenteleden die deze dienst graag willen bijwonen. 



Zondag 16 juni 

Voorganger:  Ds. E. Wisselink  

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:      Onderhoud gebouwen 

 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 
 

  

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief 
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